
Na een lange donkere winter en zelfs
sneeuw met Pasen hebben we einde-
lijk wat zon in Engeland. In deze
nieuwsbrief vertellen we u wat er de
afgelopen maanden allemaal is
gebeurd. Eigenlijk te veel om op te
noemen, maar we zullen een poging
wagen. 

In verwachting!
Allereerst beginnen we met heel leuk 
nieuws. In juli verwachten we namelijk
ons derde kindje. Hier zijn we heel erg
blij mee, alleen is het dit keer voor
Lianne een stuk zwaarder. Ze heeft
namelijk veel last van bekkeninstabiliteit
en daarnaast ook galstenen. De ene dag
gaat beter dan de ander, maar het is 
gelukkig nog vol te houden. Op de 20-
weken echo was alles goed, de baby
lijdt gelukkig niet onder alle problemen. 
Grappig is dat Lianne onder de goede 
zorgen is van een verloskundige die uit 
Nederland komt, de vrouw van onze 
veldleider. Dat is wel heel fijn! Jonathan 
en Ezra vinden het ook heel erg leuk dat 
ze een broertje of zusje krijgen. Volgens 
Jonathan wordt het een broertje ‘Luke’. 
Sinds kort delen ze een kamer en slapen 
ze in een stapelbed. 

Niet zo leuk...
Helaas zijn er de afgelopen maanden
ook niet zo leuke dingen gebeurd. Zo
moesten we in december onverwachts
naar Nederland voor de begrafenis van
opa Buesink, de opa van Kees-Jan. Het
was fijn om deze dagen bij familie te
kunnen zijn en samen Kerst te kunnen
vieren, al was het wel een aparte Kerst.

Op de donderdag na Kerst heeft Kees-Jan
de samenkomst en begrafenis mogen 
leiden. We hebben opa herdacht in het
licht van Psalm 139, dat God ons kent
en opa zich gekend wist door God.
Donderdag avond vlogen we al weer
terug naar Birmingham omdat Kees-Jan
de volgende morgen een afspraak had
in het ziekenhuis om zijn galblaas
operatie te bespreken. Op 7 januari vond
de operatie plaats. Het was volgens de
chirurg een lastige klus, maar de operatie
verliep zonder complicaties en tot op de
dag van vandaag zijn er geen problemen
geweest.  

Verjaardagen
In februari hebben we ook weer twee
verjaardagen gevierd. Lianne’s 27e
verjaardag hebben we in Eastbourne
(een badplaats aan de zuidkust van 
Engeland) gevierd. Kees-Jan moest hier
zijn voor een conferentie over kinder-
werk en als verjaardagscadeau is Lianne
gezellig mee geweest. De jongens waren
thuis in de vakkundige handen van een
Nederlandse collega Tamara, en ook zij 
hebben het heel erg naar hun zin gehad.
Aan het eind van februari vierden we
Jonathans vijfde verjaardag! Hij is erg
verwend met cadeautjes, waaronder
veel Lego, dat hij (en papa) helemaal
geweldig vond. Op school trakteerde
Jonathan piratenmandarijnen! Als Neder- 
landers wilden we toch iets anders dan
al dat snoep als traktatie, en ook gezond. 
Na schooltijd vertelden een aantal ouders 
aan Lianne dat ze het zo’n leuk idee 
vonden en zoiets ook eens gingen 
proberen.

Drukte bij financiën
Op kantoor was het ook flink druk! 
Lianne was de afgelopen maanden druk 
bezig met het afsluiten van het financiële 
jaar. Omdat het de eerste keer was dat 
het team dit alleen deed was het wel een 
beetje stressvol. Een meisje uit Duitsland 
heeft het team twee maanden lang 
versterkt, zij heeft veel opruim en opzoek
werk gedaan. Erg waardevol! Gelukkig is 
dit alles nu goed afgerond en kan het 
team zich weer richten op nieuwe dingen 
waaronder training. In augustus zal 
Christina namelijk terug naar huis gaan 
(ze zal wel op afstand vanuit Amerika een 
en ander blijven doen). Op kantoor zijn 
Lisa en Lianne dan nog maar met z’n 
tweetjes. Vanaf juli zal dat nog een extra
uitdaging worden omdat Lianne dan op
zwangerschapsverlof gaat. Afgelopen 
week was een grote groep finance 
managers op bezoek bij Lifehope, samen 
nadenken over de uitdagingen van het vak 
en van elkaar leren! Dit alles is erg waarde-
vol voor Lianne, alles wat ze hier leert is 
weer nuttig in een andere werkomgeving 
waar dan ook ter wereld, waar God ons 
ook wil gebruiken.  

Kids ‘n’ Things
Na een geslaagde Kerst periode werd 
begin februari weer een nieuw team 
gevormd. Dit keer uit Zwitserland, 
Engeland en Nederland. Helaas één
teamlid minder dan gebruikelijk. We 
hadden maar een paar weken om ons
voor te bereiden op Pasen en de Holiday
Club daarna. Gelukkig hadden we
voldoende tijd en hebben we bijna 1000
kinderen, onderwijzers en ouders mogen
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opleiding ‘Children, Mission & Ministry’
aangeboden. Deze opleiding helpt om
een goed begrip te ontwikkelen van de
theologie en de achtergronden van
kinderwerk. Op dit moment is Kees-Jan
bezig met de aanmelding en het is de
bedoeling om in september te gaan
beginnen.

Oproep!
Ondertussen hebben verschillende
mensen al laten weten dat ze ons
graag blijven ondersteunen. Dat is heel
erg bemoedigend voor ons! We willen
u ook vragen om te overwegen ons
financieel te gaan of te blijven onder-
steunen. U kunt ook specifiek een
(eenmalige) gift doen om bij te dragen
aan de opleiding die Kees-Jan gaat doen
aan Cliff College. Zie voor meer
informatie de bijgevoegde antwoord-
kaart. We zijn ons ervan bewust dat
we hier niet kunnen blijven wonen en
werken zonder uw steun en in
afhankelijkheid van God. Het is geweldig
om te weten hoeveel mensen ons al
hebben gesteund en dat nog steeds 
doen. Daar zijn we heel erg dankbaar
voor. God zegene u.

Hartelijke groet,
Kees-Jan, Lianne, Jonathan & Ezra

vertellen dat Jezus leeft! Elk jaar maken
we gebruik van hetzelfde programma
voor Pasen omdat dit zo goed aansluit
bij wat de kinderen op school leren over
de lente. Zoveel dingen veranderen en
beginnen weer opnieuw. Ook wij mogen
weer opnieuw beginnen wanneer we 
iets doen dat niet goed is. We kunnen
sorry zeggen tegen elkaar, maar door
Jezus’ dood en opstanding mogen we
weer opnieuw beginnen met God! 
Hoewel we binnen over lente spraken
lag er buiten overal sneeuw. We hadden
zelfs een programma moeten afzeggen
omdat we er door de sneeuwval in de
morgen gewoon niet konden komen.
Na de Pasen hebben we een Holiday
Club in Eastbury (Londen) geleid. Hier 
hebben we nog een keer het programma 
dat we afgelopen zomer hadden gemaakt
gebruikt. De Holiday Club was erg
geslaagd, elke dag hadden we gemiddeld
meer dan 60 kinderen. Als teamleden
verbleven we bij verschillende gast-
gezinnen uit de kerk. Het gastgezin waar
Kees-Jan verbleef had ook Lianne en
de jongens uitgenodigd voor het
weekend. Het was erg leuk dat zij ook
een paar dagen konden komen en op
zaterdag zijn we als gezin Londen in
gegaan en hebben de London Tower
bezocht. Ondertussen zijn we weer 
terug in Birmingham en bereiden we
ons voor op twee programma’s in mei.
Voor beide programma’s zal Kees-Jan
het team leiden. Allereerst verzorgen we
het kinderprogramma tijdens het
zendingsfestival GO2013. Verschillende
zendingsorganisaties zoals WEC, Wycliffe
en OM laten tijdens dit weekend zien
wat zending is en wat er zoal gebeurd
op het zendingsveld. Eind mei gebruiken
we nog een laatste keer ons Holiday Club
programma in Alum Rock. Daarna gaan
we aan de slag met het maken van een
nieuw programma voor de zomer.

  

Toekomst
In onze vorige nieuwsbrief schreven we
al iets over onze toekomstplannen. Maar
soms is het moeilijk om te zien wat Gods
plan voor ons is. De afgelopen maanden
werd ons steeds meer duidelijk dat we
tijd moesten nemen, bereid moesten zijn
om op Gods tijd te wachten. De jongens
hebben het goed hier, ze gaan met veel
plezier naar school en krijgen het Engels
steeds beter onder de knie. Een van de
dingen die ons hadden geholpen om te
beslissen om langer te blijven was dat
Kees-Jan een leiderschapstraining kon
gaan volgen. Dit ging echter niet door
en bracht ons best wel aan het twijfelen
of we de goede beslissing hadden
genomen. Maar God heeft ons duidelijk
laten zien dat Zijn plannen beter zijn dan
we ons kunnen voorstellen. We bleken
namelijk in verwachting te zijn en de 
baby zou ergens halverwege juli geboren
worden. Dat alleen maakte duidelijk dat
het goed was om hier te blijven, omdat
een verhuizing met een kleine baby erg 
moeilijk zou zijn. Kees-Jan zou graag een
opleiding willen doen die hem verder en
beter toerust voor het werken met 
kinderen en evangelisatie. Tijdens de
conferentie in Eastbourne sprak hij met
mensen van Cliff College, hier wordt een
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Wilt u bidden en danken voor...
• 

•
•

•

•

•
• 

Dat we in verwachting zijn van een derde kindje, dat alles goed blijft gaan met
de baby en Lianne de zwangerschap goed mag doorkomen ondanks de
bekkeninstabiliteit en galstenen.
De geslaagde galblaas operatie van Kees-Jan, zonder complicaties en problemen.
De vele kinderen die de Paasboodschap hebben gehoord, dat zij weten dat ze
altijd opnieuw mogen beginnen bij God.
De kinderen in Eastbury, dat zij weten dat God van hen houdt en voor ze zorgt. 
Dat Eastbury Church zich kan blijven inzetten voor de gemeenschap. 
De komende programma’s tijdens GO2013 en in Alum Rock, dat Kees-Jan het
team dan ook op een goede manier kan leiden.
Dat Kees-Jan aangenomen wordt voor Cliff College.
Dat we voldoende ondersteuning krijgen om met Lifehope te blijven werken.



Antwoordkaart ondersteuning familie Koster 
 

 Ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen 

   per e-mail  per post 

 Ik wil graag deel uitmaken van het gebedsteam, stuur mij een gebedsbrief 

   per e-mail  per post 

Financiële steun: 

 Ik machtig de stichting Operatie Mobilisatie om: 

   Eenmalig  maandelijks  per kwartaal 

  van mijn rekening af te schrijven een bedrag van 

   10 euro   20 euro   50 euro   100 euro 

   Anders namelijk, __________ euro 

 Ik zeg toe zelf een bedrag van, __________ euro 

   Eenmalig  maandelijks  per kwartaal 

  over te maken naar het volgende rekeningnummer: 

  11.42.32.938 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster 
 

Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 

(Een kaartje of telefoontje naar OM is genoeg om deze machtiging stop te zetten) 

Mijn gegevens: 

Naam:  _______________________________________________________ 

Adres:  _______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ______________    ________________________ 

Telefoon: _________________ E-mail: ________________________ 

 Giro– of   bankrekeningnummer: ________________________ 

 

Datum: ____________ Handtekening: ________________________ 

 

U kunt deze kaart opsturen naar: Anne-Greet Koster | Uiterdijk 29 | 3195 GK Pernis  
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