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Beste lezers,

Het is er niet eerder van gekomen om 
een nieuwsbrief te maken; het is wel 
lang geleden. Inmiddels zitten we alweer 
in 2012. We hebben Lianne’s 26e en 
Jonathans 4e verjaardag mogen vieren 
en is Kees-Jan naar Italië geweest. Hoog 
tijd dus om u weer op de hoogte te 
brengen van ons wel en wee!

Pudding party
Januari was een rustige maand bij 
Lifehope. Na de drukke kerstperiode ook 
wel lekker om even op adem te komen. 
Halverwege januari kwamen de nieuwe 
studenten en werkers aan die de GO-
Conferentie in Mosbach hadden gevolgd. 
Alle nieuwelingen worden de tweede 
zondag nadat ze zijn aangekomen 
uitgenodigd om mee te gaan naar de 
kerk met één van de stafwerkers en 
blijven daarna voor de maaltijd. Wij 
hadden Rachel (Engeland) en In-Hye 
(Zuid-Korea) op bezoek. Na de maaltijd 
komen we dan allemaal naar het 
trainingscentrum voor de Pudding Party. 
Pudding staat voor alles dat als toetje na 
de maaltijd wordt gegeten. Iedereen 
neemt iets mee, het is erg leuk om 
iedereen te ontmoeten en lekkere 
Engelse toetjes te eten! 

Train de trainer
Eind januari werd Kees-Jan gevraagd de 
cursus EquipT te gaan volgen. Dit is een 
cursus voor het geven van training. 
Omdat Kees-Jan een deel van de 
kinderwerk-training zal gaan verzorgen, 
een uitgelezen kans om daarvoor 
toegerust te worden. De cursus werd 
echter gegeven in Forterocca, het 
conferentiecentrum van OM Italië in 
de Italiaanse Alpen in de buurt van Turijn. 
Omdat de cursus al begin februari werd 
 

gegeven, was er maar een week om de 
reis voor te bereiden. Geen betaalbare 
rechtstreekse vluchten meer, dus 
uiteindelijk met overstappen op Zürich 
(en terug via München) naar Milaan. 
En van daar met een bus naar Turijn 
waar iemand zou komen om naar 
Forterocca te rijden. De reis verliep 
gelukkig goed, ondanks korte overstap 
tijden en een buschauffeur die alleen 
Italiaans sprak. Na een lange dag was 
het heerlijk om in slaap te vallen. De 
volgende morgen werden we 
verwelkomd door de zon die scheen 
over de besneeuwde bergtoppen. Ook 
in het dal lag flink wat sneeuw, 
adembenemend mooi! De groep 
cursisten en docenten kwam van over 
de hele wereld, om een paar landen te 
noemen: Zweden, Duitsland, Engeland, 
Italië, Australië, USA, Canada, Mexico 
en Zuid-Afrika. Het is geweldig om 
elkaar zo te ontmoeten en van elkaar te 
leren. Het was een drukke tijd, alle 
facetten van het geven van training 
kwamen aan bod en we hebben ook 
diverse training sessies moeten 
voorbereiden en geven. Het waren 
leerzame 10 dagen in een prachtige 
omgeving, maar ook een lange tijd van 
huis.

The mysteries of spring
Na een rustige januari maand is het

Kids ‘n’ Things team weer hard aan de 
slag gegaan. Kees-Jan heeft samen met 
Julian een training verzorgd in het 
gebruik van poppen bij het kinderwerk in 
een kerk. De laatste anderhalve maand 
hebben we gewerkt aan het Paas 
programma en de Holiday club die we 
daarna in Londen hebben. Vele scholen 
werden aangeschreven maar uiteindelijk 
hadden we maar één week met vijf 
shows. Aan de ene kant teleurstellend, 
maar al snel bleek dat we de extra week 
van voorbereiding goed konden 
gebruiken, zo werden we er weer van 
bewust dat God veel beter weet wat we 
nodig hebben. Het Paas programma heet 
“The mysteries of spring” (De mysteries 
van de lente) en sluit aan bij wat de 
kinderen op dat moment op school leren 
over de lente. Er treden vele 
veranderingen op, een kikkervisje wordt 
een kikker en een rups wordt een vlinder. 
De natuur begint weer opnieuw. Samen 
met Charles ontdekken de kinderen deze 
veranderingen en leren dat ook wij 
opnieuw kunnen beginnen. We mogen 
‘het spijt me’ tegen elkaar zeggen als we 
iets verkeerds hebben gedaan. Naast alle 
mysteries die we zien in de lente is er 
nog een veel groter mysterie, namelijk 
dat wat we vieren met Pasen. Jezus, die 
voor onze zonden zijn leven gaf aan het 
kruis. Maar daar eindigt het niet, Jezus 
overwon de dood en is onze Redder! 
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en oma slapen, Tico slapen’. Op school 
gaat het nog steeds erg goed met 
Jonathan. Hij gaat elke dag met veel 
plezier naar school. Zijn favoriete ding is 
de computer. Hij heeft hem zelfs pas nog 
gerepareerd. De monitor deed het niet 
meer en hij zat er een keer aan en toen 
deed hij het weer. Hij was helemaal trots 
dat het hem gelukt was ;-) (en wij ook). 
De juf vertelde dat zijn Engels ook erg 
vooruit gaat, al maakte hij pas een klein 
foutje door tegen haar te zeggen: 
“Goodmorning mister Rose!”.

Tot slot
We zijn erg dankbaar voor uw gebed, de
manier waarop u met ons meeleeft en
uw financiële ondersteuning. U maakt het
mogelijk dat we hier kunnen werken. 

We wensen u Gods rijke zegen toe!

Hartelijke groet,
Kees-Jan, Lianne, Jonathan & Ezra

Daardoor mogen wij ook ‘het spijt me’ 
zeggen tegen God. Hij zal ons vergeven.
De eerste dag hebben we het 
programma drie keer gedaan in een 
school voor kinderen met een handicap. 
Een bijzondere dag, aan de ene kant 
hartverscheurend om zoveel ernstig 
gehandicapte kinderen te zien, maar 
dankbaar om te zien dat ze ervan 
genoten. We hebben hier ook iets 
extra’s gedaan, na elke show hebben 
we samen met de kinderen een poppen-
lied gedaan. De kinderen vonden het 
geweldig om de poppen vast te mogen 
houden, de één ging er mee dansen, de 
ander ging ermee knuffelen. Bijna 700 
kinderen en ruim 80 onderwijzers 
hebben het programma kunnen zien, 
wilt u voor hen bidden dat zij de ware 
betekenis van Pasen mogen zien. De 
tweede week van april hebben we een 
holliday club (vakantiebijbelweek) met 
een kerk in Londen. Het thema is 
“Lionheart and the sailingship 
adventure”. Lionheart is uitgenodigd om 
te gaan zijlen met zijn vriend Lambert, 
even geen avonturen, maar lekker 
genieten. Hij kan Lambert alleen nergens 
vinden, en dan blijkt hij op een 
piratenschip te zitten. Gelukkig zijn het 
piraten die niets doen, maar dat is 
eigenlijk wel verdrietig want we hebben 
allemaal dingen van God gekregen die 
we kunnen doen. Als Lionheart van de 
boot valt en op een eiland beland leren 
de piraten dat ze toch ergens goed in 
zijn, ze kunnen andere mensen redden.

Lianne
In de afgelopen 3 maanden hebben we 
een ontzettende drukke periode gehad 

Dank- gebedspunten
Wilt u danken voor:

• 

• 
• 

 

Wilt u bidden voor:

•

•

  

op de financiële afdeling met de 
jaarafsluiting. Gelukkig hebben we ons 
er als team goed doorheen kunnen 
slaan. Ook heb ik de afgelopen 
maanden mijn evaluatiegesprek gehad 
en was mijn leidinggevende heel erg 
tevreden! In de komende maanden 
gaan we werken aan meer 
verantwoordelijkheden, wat ik erg leuk 
vind. In januari ben ik lid geworden van 
het Gospel koor van onze kerk. Het is 
geweldig om weer lekker te gaan zingen 
en een leuke manier om nieuwe 
mensen te leren kennen. In mei ga ik 
voor 18 dagen naar Turkije om daar de 
cursus Face-to-Face te volgen. Deze 
cursus gaat over het verder ontwikkelen 
van je relatie met God, en het beter 
leren kennen van jezelf. Ik kijk ernaar 
uit om deze cursus te volgen, maar 
vind het ook moeilijk om Kees-Jan en 
de jongens zo’n lange tijd niet te zien. 
Helaas heb ik in de tussentijd ook de 
tandarts hier moeten bezoeken omdat 
ik heel erge kiespijn had. Het bleek flink 
ontstoken te zijn en na een penicilline 
kuur is de pijn gelukkig weg. Over 3 
maanden moet ik nog een keer terug 
ter controle. 

Jonathan en Ezra
Met Jonathan en Ezra gaat het goed! Ze 
zijn volop aan het aftellen wanneer we 
naar Nederland gaan (16 -23 april). 
Daar hebben ze erg veel zin in! Ezra kan 
het helemaal vertellen: ‘Auto, boot, opa 

De Lionheart holiday club die we in Londen houden samen
met een plaatselijke kerk.
Onze gezondheid, Kees-Jan probeert een nieuwe
balans te vinden in zijn insulinebehoefte die veel
minder is geworden en heeft veel last gehad van
brandend maagzuur.

De mogelijkheid om kinderen te laten zien wat we vieren met Pasen,
dat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden en de dood overwon!
Ons aanstaande verblijf in Nederland.
De vele mogelijkheden die God geeft om het Evangelie bekend te maken
in Engeland, onder mensen van over heel de wereld.


